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Ik ben prinses Margareta van Oostenrijk.  
Je herkent mij misschien wel van het standbeeld aan de Grote Markt.  
Ik ben geboren in 1480 en heb een tijdje in deze stad gewoond.  
Ik was hier zelfs even de grote baas, vergelijkbaar met  
een burgemeester. Wil je graag ontdekken wat er 500 jaar 
geleden allemaal gebeurde in Mechelen? 

Kom met mij mee op speurtocht!  
Onderweg vertel ik je leuke verhaaltjes  
en leer jij bij over mijn favoriete stad.

Welkom in Mechelen!

Hallo daar! 
Ik ben Rommy, de mascotte van Mechelen.  
Tijdens je speurtocht kom ik af en toe piepen  
en stel ik je quizvragen.  
Lees op de volgende bladzijde hoe je  
aan deze wandeling begint.

Ben je er klaar voor? Hier gaan we!

p. 7 p. 9 p. 11 p. 13 p. 14 p. 16 p. 19 p. 23 p. 25

Doorheen dit boekje vind je op verschillende plekken  
puzzelstukken, waar je een letter moet invullen.  
Verzamel ze hier en ontdek zo het geheime wachtwoord.

Heb je het wachtwoord gevonden? Ga dan na je speurtocht  
naar het Schepenhuis (gebouw 1  op de kaart) en toon het daar.  
Je krijgt er nog een leuke verrassing bovenop! 

Zoek het wachtwoord

Dit speurboekje is van: �  

Ik ga op stap met: �

Mijn favoriete gebouw in Mechelen is: �  

Als ik een prins of prinses was,  
zou ik in dit paleis willen wonen: 

�
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Zo werkt de speurtocht
1.	 Kijk op deze schatkaart om te zien waar je 

naartoe moet. Volg de stippellijn en probeer 
onderweg de gebouwen te herkennen. 
 ☞ De gedetailleerde wandelroute vind je in  
de wandelfolder van de luisterwandeling  
‘Als muren konden praten’, beschikbaar bij Visit Mechelen.

2.	 Aangekomen op een stopplaats?  
Zet een kruisje bij de juiste locatie. 

3.	 Los de opdrachten op en ontdek welke letter  
je nodig hebt voor het geheime wachtwoord. 

4.	 Heb je alle letters verzameld?  
Vorm het wachtwoord en toon je oplossing aan 
de balie van Visit Mechelen.  
Daar krijg je een leuk cadeautje!

 
 
 
 
Wil je een kortere wandeling, of ben je onderweg 
met een rolstoel of kinderwagen? 
 
Sla dan het Groot Begijnhof 8  over.  
Van het Klapgat 7  wandel je via de Melaan 
meteen naar de Kraanbrug 9 .  
De tocht is dan 2,7 km in plaats van 3,4 km.
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1  Schepenhuis
	 Quizvraag

Wat is het Schepenhuis nooit geweest?  
Vink het juiste vakje aan.

	☐ Een cinema

	☐ Een museum 

	☐ Een gevangenis

Zoekopdracht

Wat kom je niet tegen in het Schepenhuis? 
Schrijf de juiste letter in het puzzelstukje. 

Rebus 

 Los jij dit raadsel op?

Ik was 27 jaar toen ik naar Mechelen ben verhuisd.  
Straks wandelen we voorbij het paleis waar ik vroeger woonde.  
Nu staan we aan het Schepenhuis.  
Ooit was dit het oudste stenen stadhuis van Vlaanderen.  
Het lijkt wel op een schattig kasteel, vind je niet? 

In mijn tijd werden hier belangrijke beslissingen  
genomen wanneer iemand in de problemen zat.  
Het Schepenhuis is ook een gevangenis en museum 
geweest. Nu kan je hier als toerist en Mechelaar 
vragen stellen over wandelingen en activiteiten  
in de stad.
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2  Sint-Romboutstoren
Heb je mijn standbeeld al gezien?  
En, vind je dat ik er op lijk?  
Ik sta hier al meer dan 20 jaar.  
Van hieruit heb ik een mooi uitzicht op de stad.  
De Sint-Romboutstoren achter mij is het 
bekendste gebouw van Mechelen. 

Fotomoment!

Poseer zoals mijn standbeeld,  
en neem een foto.

Maak jij Rommy af?

Verbind de punten.
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	 Quizvraag

Hoeveel beiaarden  
vind je in deze toren?

		   

Hoeveel treden telt de toren?

		

Wat kan je zien vanop de toren?  
Schrijf de juiste letter in het puzzelstukje.

	☐ 	Eiffeltoren (K)

	☐ Atomium (A)

	☐ Manneken Pis (X)

Kijk eens naar boven! 

De Sint-Romboutstoren is hoog, hè?  
Hij moest nog drie centimeter groeien 
om 100 meter groot te zijn.

In de toren hangen twee beiaarden: 
dat zijn de zwaarste instrumenten 
ter wereld. Een beiaardklavier is 
vergelijkbaar met een piano en staat 
in verbinding met 49 klokken.  
Elke klok heeft een naam: Rumoldus, 
Libertus, Magdalena, Karel … 

Jammer genoeg nog geen Margareta. 
Deze klokken kan je om de  
7,5 minuten horen in de stad.

Wil je de toren graag eens 
beklimmen? Dat kan! Als je het 
aantal treden tot boven telt, zou je 
op 538 moeten uitkomen. Eenmaal 
boven heb je een mooi uitzicht 
over Mechelen. Maar je kan ook de 
blinkende bollen van het Atomium 
spotten. Zie jij ze?
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3  Stadhuis - Lakenhal
Je staat nu voor het stadhuis van Mechelen. Hier werken de 
burgemeester en andere belangrijke mensen die beslissingen nemen 
over het leven in de stad. Het stadhuis bestaat uit drie delen: links vind 
je het Paleis van de Grote Raad, in het midden het belfort en rechts is 
de lakenhal. Op die laatste plek werd in mijn tijd nog wol en laken 
verkocht, terwijl een verdieping hoger een gevangenis was.  
Als je iets mispeuterde, werd je hier opgesloten.

	 Ontwerp je eigen droompaleis 

Laat je inspireren door de versieringen  
op de gebouwen of gebruik je eigen fantasie.

Woordzoeker 

Vind jij de volgende woorden terug? 

	☐ Stadhuis

	☐ Opsinjoorke

	☐ Laken

	☐ Mechelen

	☐ Toren

	☐ Margareta 

	☐ Paleis 

	☐ Beiaard

	☐ Wol

	☐ Markt

E F J Q L E M M I M O
T O R E N C E A U I P
S L I P D N C R B D S
T G A P P P H G E M I
A P H K J R E A I A N
D U A H E W L R A R J
H M I L Z N E E A K O
U U S D E T N T R T O
I E P N V I W A D J R
S Y H K T S S O V T K
F S U J L D L L L E E

Welk stukje van het stadhuis past hier?

Schrijf de juiste letter in het puzzelstukje.
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4  Paleis van  
Margareta van York

In dit mooie paleis woonde mijn plusoma Margareta van York.  
Bij haar thuis heb ik in mijn jeugd uren doorgebracht.  
Ze had een kleine dierentuin met onder meer een struisvogel  
en kamelen. In dit paleis woonden trouwens enkele 
bekende neefjes en nichtjes, zoals Keizer Karel.  
Mijn neefje Karel was 500 jaar geleden een hele 
belangrijke persoon in Europa. Wil je hem graag zien?  
Hier een beetje verder vind je een standbeeld van hem  
op een gouden schommelpaardje.

Ik speel graag verstoppertje! 

Vind jij de 5 verstopte voorwerpen en de letter in dit schilderij? 
Schrijf de juiste letter in het puzzelstukje.

Wat hoort bij elkaar? 

Help jij Margareta de juiste keuzes te maken?

	 Quizvraag

Keizer Karel is ... van Margareta van Oostenrijk.  
Vink het juiste vakje aan.

	☐ De papa

	☐ Het neefje 

	☐ Het broertje

Voorwerpen: schilderspalet, papegaai, smartphone, kameel, verenpen
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Hou jij ook zoveel van dieren?  
Als het aan mij lag, had ik net als mijn plusoma  
een dierentuin. Al was het met een papegaai in huis 
ook nooit rustig in mijn paleis.

Wat is jouw favoriete huisdier?

�
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5  Paleis van  
Margareta van Oostenrijk

Hier zijn we dan! Welkom aan mijn paleis.  
Wat vind je ervan? Mooi, hè! In de tuin van het paleis hebben  
mijn neefje Karel en nichtjes veel gespeeld.  
Ik woonde hier samen met mijn hofdame, Clara.  
Zij hielp mij met klusjes in huis.  
In mijn vrije tijd hield ik ervan om gedichtjes te schrijven.

	 Quizvraag

Wat is Margareta’s favoriete hobby?  
Schrijf de juiste letter in het puzzelstukje.

	☐ Gedichtjes schrijven (A)

	☐ Kleren kopen (G)

	☐ Koken (C)

Doolhof

De tuinen van mijn paleis lijken wel op een doolhof!  
Kan jij de weg terugvinden naar de poort? 

Fotomoment!

Neem een foto van jullie  
alsof je geheime verhalen hoort  
achter de poort van mijn paleis.



1716

6  Museum Hof van Busleyden
In dit gebouw woonde Hiëronymus van Busleyden.  
Dat was een slimme Nederlander die belangrijke bezoekers uit  
andere landen over de vloer kreeg: architecten, rechters, kunstenaars ...  
Vandaag is dit paleis een museum over hoe het leven  
hier 500 jaar geleden was.  
In de mooie tuin kan je heerlijk genieten van de zon en de rust.

Zoekplaat

Oeps! Rommy heeft geknoeid met mijn schilderij … Vind jij de vijf verschillen?
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”Welk stukje van Hof van Busleyden ontbreekt hier?

Schrijf de juiste letter in het puzzelstukje.

Kan jij dit woord vormen?

Y

R

X

M A U S L IE

� �� �� �

M A U S L IE

Oplossing:
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7  Klapgat
Weet je waarom dit kleine straatje Klapgat heet?  
Vrouwen uit de buurt kwamen hier vroeger graag stiekem klappen.  
Dat is Mechels voor roddelen. Dat gebeurde dus in dit kleine straatje. 
Roddelen was toen verboden en hier hoorde niemand hen.

Vroeger woonden hier veel begijntjes in de buurt.  
Dat waren gelovige vrouwen die beslisten om niet te trouwen, 
en samen voor elkaar te zorgen. Een begijntje is niet 
hetzelfde als een non. Want die leefden voor de rest van 
hun leven in een klooster en een begijntje woonde  
in haar eigen huis in het begijnhof.

	 Quizvraag

Wat was de favoriete hobby van de vrouwen die het Klapgat bezochten? 
Vink het juiste antwoord aan.

	☐ Dansen

	☐ Naar een café gaan

	☐ Roddelen met elkaar

Verbind jij de juiste Rommy’s met elkaar?

Welke schaduw hoort bij het juiste begijntje?

Schrijf de juiste letter in het puzzelstukje.

B
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8  Groot Begijnhof
In Mechelen heb je twee plekken waar vroeger begijntjes woonden: 
het Klein en Groot Begijnhof. Ze werkten en in ruil mochten ze hier  
een huis kopen of huren. Een begijnhof was voor hen een veilige 
omgeving om te wonen. 

Ruik je een speciale geur?  
Dat is het bier dat hiernaast gemaakt wordt. In de tijd van  
de begijntjes brouwden zij op dezelfde plek hun eigen bier, 
vandaag vind je er de stadsbrouwerij Het Anker.  
Op deze wereldbekende plek maken ze nog altijd  
het favoriete bier van mijn neefje Keizer Karel.

	 Quizvraag

Wat maakten de begijnen zelf?  
Vink het juiste vakje aan.

	☐ Kaas

	☐ Chocolade 

	☐ Bier

Welk woord zoeken we?

Dit is een optionele stop.  
Daarom vind je hier geen letter voor het wachtwoord.

�
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9  Kraanbrug
Op deze brug stond in mijn tijd een kraan dat op een hamsterwiel 
lijkt. Er stapten allemaal mannen in het wiel en ze begonnen te 
wandelen om de kraan te laten werken. Zo haalden ze spullen zoals eten, 
drinken en werkmateriaal uit de boten. Mechelen was een belangrijke 
handelsstad. Hier haalde men als eerste stad zout, vis en graan uit 
de boten om daarna door te verkopen.  
Pas daarna gingen de boten door naar andere steden  
zoals Brussel en Antwerpen.

Welk stukje van de drie huisjes ontbreekt hier?

Schrijf de juiste letter in het puzzelstukje.

Welk figuur herken je op het groene huisje?

RT N

Omcirkel het juiste antwoord.

Fotomoment!

Doe alsof je aan het vissen bent. Cheese!
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10  Vismarkt
Welkom op de Vismarkt! Ruik je hier ander eten dan vis?  
Dat is normaal, want nu vind je hier vooral restaurants en cafés.  
Maar toen ik nog in Mechelen woonde, kwam iedereen op dit plein zijn 
verse vis kopen. Het klopt trouwens wat ze over mij vertellen:  
ik heb de vismarkt laten verplaatsen.  
Toen ik naar Mechelen verhuisde, vond de vismarkt plaats  
op de IJzerenleen, iets verderop. Maar omdat ik vond 
dat de vis niet zo fris rook, heb ik ervoor gezorgd 
dat ik geen last meer had van de geur. Slim hè!

	 Quizvraag

Waarom verhuisde de Vismarkt van de IJzerenleen naar hier?  
Vink het juiste vakje aan.

	☐ 	Margareta vond dat de vis te hard stonk.

	☐ 	De vissen sprongen altijd uit de kraampjes terug het water in. 

	☐ 	De katten van Mechelen kwamen alle vis opeten.

Wat past niet in het rijtje?

Schrijf de juiste letter in het puzzelstukje.

Kan jij de boot van de Vismarkt  
naar de visjes leiden?

1 2 3

C W V A
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Schepenhuis
Goed gedaan! We zijn op onze eindbestemming.  
We staan terug aan het Schepenhuis.  
Hopelijk heb je van de wandeling genoten en vond je het  
fijn om mijn mooie stad te ontdekken?

Vergeet het gevonden wachtwoord niet te tonen  
aan de balie van Visit Mechelen.  
Veel plezier met je cadeautje en tot een volgende keer!

	 Extra kleurplaatEINDE
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Als muren 
konden 
praten

LUISTERWANDELING 
DOOR BOURGONDISCH MECHELEN

Als muren 
konden 
praten
Deze luisterwandeling voert je terug in de 
tijd, naar het Mechelen van 1473. Met een 
luisterhoorn luister je gesprekken af tussen 
notabelen, werklieden, begijnen, gevangenen 
en andere personages uit de 15de eeuw. 
Je gids is de middeleeuwse bouwmeester 
Antoon I Keldermans. Hij kruipt in de rol van 
verteller en loodst je 1,5 uur door Mechelen.

HOE BEGIN JE AAN DE 
WANDELING?

 Volg met je luisterhoorn de  
uitgestippelde route. 

 Elk nummer op het plan duidt een 
stopplaats aan, ter plaatse aangeduid 
met een sticker. 

 Plaats je luisterhoorn tegen je oor en 
druk op de startknop om het gesprek 
af te luisteren.

PRAKTISCHE INFO

Toegankelijk aanbod, meer info bij Visit Mechelen:
• Voor rolstoelgebruikers werden mogelijke drempels op 

de route in kaart gebracht: visitmechelen.be/drempels. 
De digitale kaart is ook geschikt voor blinden en 
slechtzienden. 

• Blinden en slechtzienden kunnen de gebouwen voelen 
in de brochure die te leen wordt aangeboden. 

• Slechthorenden kunnen de audio koppelen via  
hun smartphone. 

• Voor doven wordt de wandeling in Vlaamse 
Gebarentaal met of zonder ondertiteling aangeboden. 
Ook geschikt voor mensen met mentale uitdagingen. 

• Mensen met autisme kunnen hun bezoek voorbereiden 
via het stappenplan: visitmechelen.be/autisme.

Breng de luisterhoorn minstens 15 minuten voor 
sluitingstijd terug naar Visit Mechelen.  
We sluiten om 16u, behalve van maandag tot vrijdag  
van april tot en met oktober, dan sluiten we om 17u.

CONTACT

Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
visit@mechelen.be, +32 15 29 76 54, www.visitmechelen.be

Luisterwandeling 

NOG MEER BOURGONDISCH MECHELEN

MOND VOL MECHELEN
Mond vol Mechelen is een culinair-historische route langs 
10 Mechelse smaakmakers, die je de Bourgondische 
smaken laten ontdekken. 

SINT-ROMBOUTSTOREN  
EN MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN
Breng na deze wandeling ook een bezoek aan de  
Sint-Romboutstoren en het Museum Hof van Busleyden.  
De Bourgondische renaissance kent hierna geen 
geheimen meer voor jou. 

Meer info: www.visitmechelen.be
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Ontdek Mechelen samen
Terwijl je kind(eren) op speurtocht gaan met deze brochure,  
wandel jij mee met de luisterwandeling ‘Als muren konden praten’.  
Via een luisterhoorn vang je intrigerende gesprekken op tussen notabelen, 
werklieden en gevangenen uit het rijke Bourgondische verleden van Mechelen.

De luisterwandeling en deze speurtocht werken volgens  
het 'pay what you can'-principe: je betaalt wat jij kan missen.  
De opbrengst gaat volledig naar de UiTPAS met kansentarief,  
die Mechelaars in armoede helpt om deel te nemen aan cultuur en sport.

Vraag naar de luisterwandeling aan de balie van Visit Mechelen  
en beleef samen een stadswandeling met dat tikkeltje extra!

Meer info: www.visitmechelen.be/als-muren-konden-praten


